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Woordje van de kern 

 

Beste KSA’ers, ouders, VZW’ers… 

 
Het jaar 2023 zit er bijna op… Het was weer een geslaagd jaar!  
De leidingsploeg wenst iedereen alvast vele leuke feesten en een gelukkig 
Nieuwjaar!  
Maar gelukkig zit het KSA-jaar nog maar in de helft! Ondertussen hebben we al 
heel wat fijne activiteiten gehad: onze startdag, Sint-Maartenstoet, ons Italiaans 
Eetweekend en het kerstfeestje. 
In 2024 staan Jour de l’amour, Matin de l’amour, het winterweekend, TRITRAP en 
Berbroek Terrast nog op het programma. Maar dan vergeten we bijna het 
absolute hoogtepunt van het jaar: HET KAMP! 
Voor iedereen die al bezig is met het plannen van zijn/haar zomervakantie: het 
kamp zal doorgaan van 19 juli (voor de sloebers vanaf 24 juli) t.e.m. 28 juli!  
Verder in dit lokaaltje kan je alle info vinden over ons fantastisch winterweekend 
dat dit jaar zal doorgaan in Oudsbergen, van 15 maart t.e.m. 17 maart. De 
inschrijvingen voor het winterweekend kunnen dit jaar zowel tijdens de 
inschrijfmomenten als online. Meer informatie hierover vind je verder in dit 
lokaaltje.  
We kijken alvast uit naar het nieuwe jaar! Veel leesplezier en 
een schitterend en gezond 2024 gewenst!  
 
 

 

 
De  Kern 
Charlotte, Jinthe en Jef 

 
  



Het winterweekend! 

 

Dit jaar trekken we van 15 maart t.e.m. 17 maart naar De Royer Brem in 
Oudsbergen. 
Het gebouw heeft grote slaapzalen (zonder bedden dus vergeet zeker niet om 
veldbedden mee te nemen), leuke speelruimtes en er is een groot speelbos 
achter de gebouwen.  
Alles is dus aanwezig om er een geweldig weekend van te maken! 

 
Het adres: Harmonieweg 35, 3670 Oudsbergen 
 
Vertrek? 
We verzamelen vrijdag 15 maart om 17u45 aan de lokalen. Daar houden we nog 
een formatie en dan vertrekken we allemaal samen naar de weekendplaats. 

 
Wanneer komen halen? 
Zondag om 15.00u is het jammer genoeg al terug tijd om naar huis te gaan en 
mogen jullie je kinderen komen halen aan de weekendplaats. 
 
Inschrijven en betalen? 
 
Inschrijven kan online via de inschrijflink die op de facebookpagina en in de mail 
zal verschijnen.  
 
Voor het weekend betalen jullie 40€ per lid, dit bedrag mogen jullie storten op 
het rekeningnummer van KSA (BE44 0682 0843 5445). 
 
Zit u toch nog met wat vragen over ons weekend? Aarzel dan niet om iemand 
van de leiding of hoofdleiding hierover aan te spreken! Wij beantwoorden al uw 
vragen met alle plezier.  

  



 
 
In geval van nood kan je ons bereiken op de volgende nummers:  
Charlotte Cools: 0470 85 74 35 
Jinthe Fory: 0486 94 20 90  
Jef Vanhoudt: 0477 16 36 85 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Ik ga op winterweekend en ik neem mee… 
 
Kleding 

• Een paar lange broeken 
• Voldoende sokken 
• Voldoende T-shirts 
• Warme truien 
• Voldoende ondergoed  
• Slaapkledij 
• Voldoende zakdoeken 
• Een regenjas  

Geef of neem AUB geen ‘zondagse’ kleren mee! Op winterweekend 
worden kleren alleen maar vuil! Gelieve ook een beetje rekening te 
houden met de weersvoorspellingen. 

Schoeisel 

• Dagelijkse schoenen 
• Sloefen/ schoenen voor binnen 
• (Sportschoenen) 
• (Rubberlaarzen) 

Eet- en drinkgerief 
• Mes, vork, lepel en lepeltje 
• Liefst een gamel, geen plastieken borden! 
• Een stevige drinkbeker 
• Een gemerkte keukenhanddoek 

 
 
 
 
 
 



Hygiëne 
• Zeep 
• Kam of borstel 
• (Oorwatjes) 
• (Shampoo) 
• Stel handdoeken  
• Washandjes 
• Tandpasta en tandenborstel met bekertje 
• Maandverbanden, tampons en inlegkruisjes voor de vrouwen 
• (Scheergerei voor de mannen) 
• Deodorant 

Slaapgerief 
• Veldbed 
• Degelijke slaapzak 
• Dekentje 
• Kussen 
• Knuffelbeestje  

Varia 
• Zak voor de vuile was 
• (Zaklamp) 
• Kids-ID of identiteitskaart 
• Eventuele verkleedkleren (dit zal de leiding laten weten als het 

nodig is)  
• Je goed humeur en veeeel verdraagzaamheid 

 
 
 
 
 
 

 



 
WAT NEEM JE NIET MEE OP WINTERWEEKEND? 
 

- Snoep, frisdranken…:  
Vooral in de jongste groepen kan dit jaloezie opwekken wanneer 
sommige kinderen dit meehebben en andere niet. Er is genoeg 
eten en er zijn extraatjes voorzien om het weekend door te 
komen, dus laat het snoep maar gewoon voor een weekendje 
thuis.  
 
- Ipod, Ipad, Tablet…:  
Deze spullen kunnen best thuis gelaten worden aangezien ze op 
winterweekend niet nodig zijn en er snel iets beschadigd kan 
worden. 
 
- Zakgeld en gsm’s: 
Enkel voor de oudere groepen (vanaf knim). Sloebers, kapoenen 
en rojo’s hebben op winterweekend geen gsm of zakgeld nodig! 
 
- Alcohol, drugs, sigaretten en wapens: 
Deze worden niet getolereerd en zullen onmiddellijk afgenomen 
worden. Bij eventuele inbreuken worden de ouders op de hoogte 
gesteld. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Afgelopen activiteiten 
 
Sint-Maarten 
Ook dit jaar kwamen we weer samen om in de stoet te wandelen voor Sint-
Maarten op 11 november. Het overkoepelende thema was “feestdagen” en elke 
groep verkleedde zich in een andere feestdag. Onze sloebers waren pluizige 
paashaasjes met kleurrijke eitjes, de kapoenen stalen dan weer iedereens hart 
als kleine cupido’s en de rojo’s griezelden erop los in het thema Halloween. Elk 
lid van de knim vertegenwoordigde een personage uit de kerststal en ten slotte 
waren onze sjo’ers verkleed als hun droomberoep om de dag van de arbeid te 
vertegenwoordigen.  
Na de stoet werd de avond afgesloten met een swingende kinderdisco en 
prachtig vuurwerk. 

 

 
 
Italiaans eetweekend 
Ons Italiaans eetweekend was ook dit jaar weer een groot succes! De 
kookouders haalden weer hun beste kookkunsten boven en zorgden voor 
heerlijke pasta’s! Voor de mensen die nog zin hadden in een dessert, was er 
zelfgemaakte tiramisu voorzien en als afsluiter een gratis glaasje amaretto! 

Dankjewel aan alle mensen die zijn komen eten of hebben afgehaald en een 
dikke merci aan de kookouders!!!  

 



Sinterklaas komt langs! 

Ook dit jaar kwam de sint ons een bezoekje brengen. De leden hebben de sint 
laten zien dat ze zelf ook heel erg goede hulppieten kunnen zijn. Iedereen is 
weer braaf geweest en daarom heeft de sint ons getrakteerd op heel wat 

lekkers!  

 
Jour de l’amour 
Op vrijdag 23 februari 2024 organiseert KSA Berbroek samen met VZW Jeelobee 
zijn jaarlijkse fuif “Jour de l’amour”. Ook dit jaar verwachten we weer een 
spetterende editie waar de jongere generatie zich kan komen amuseren. Net 
zoals alle andere jaren zorgen we ervoor dat het een dik feestje zal worden!  
De vorige editie was een groot succes. Met namen zoals Laston en Geo, Jeroen 
Delodder en Party Granny’s, kregen we onze tent weer eens volledig gevuld!  
 
 

 



Matin de l’amour 
De dertigplussers hoeven niet te vrezen want ook 
dit jaar organiseren we een 30+ fuif. Deze fuif zal 
op 24 februari 2024 plaatsvinden. Bij de editie van 
dit jaar voorziet DJ Vaneigens ons van de meest 
swingende platen en komt er ook nog een 
spectaculair verrassingsoptreden dat jullie zeker 
omver gaat blazen.  
Deze fuif is zeker ook toegankelijk voor -30-jarigen ;)  

 
 

HELPERS GEZOCHT 
Om zo’n fuif te laten draaien moet er ook hard gewerkt worden. Met de hulp van 
onze VZW, lukt het ons steeds om alles in goede banen te leiden.   
 
Het zwaarste is voor ons om de nacht na de fuif de tent volledig op te ruimen. De 
leiding en de aspi werken namelijk van 10 uur ’s morgens 24/02, met een korte 
nachtrust hiertussen, tot 16 uur ‘s middags 25/02 op Matin de l’amour. 
Daarom zijn wij nog op zoek naar lieve papa’s, mama’s, nonkels en tantes... die 
ons op zondag 25/02 willen komen helpen vanaf 7u ‘s morgens met het afbreken 
van de tent.  
 
Wij verwennen jullie na het werken ’s middags (25/02) met een lekkere BBQ of 
pastabuffet (hangt van de koks af :D )  
Vorige keer is een aantal geweldige ouders ons in de ochtend komen helpen 
waarvoor wij hen natuurlijk heel erg dankbaar waren. Hopelijk komen jullie hen 
dit jaar bijstaan. Want zo’n team van mama’s en papa’s zien wij heel graag komen. 
Vele handen maken licht werk! 
Geen paniek aan al de mama’s en papa’s die denken dat ze dit niet gaan kunnen, 

het is niet alleen zwaar hefwerk. Alle hulp is meer dan welkom!          
 
Als wij op jullie kunnen rekenen, stuur dan een mailtje 
(ksaberbroek1@gmail.com), zodat wij jullie kunnen verzekeren. 

 

mailto:ksaberbroek1@gmail.com


Triptrap 
Wat?  
Om de twee jaar organiseert KSA-Limburg een vierdaagse fietstocht doorheen 
België voor de aspi of eerstejaars leiding. Ze zullen tijdens deze 4 dagen met 
volgeladen fietstassen doorheen België koersen. Naast heel wat kilometers op 
de pedalen zijn er leuke avondactiviteiten, toffe opdrachten aan elke tussenpost 
en natuurlijk het avontuur om je eigen slaapplek te zoeken. Na 4 fantastische 
dagen zullen de aspi’s en eerstejaars leiding aankomen in stad X. 
 
Wanneer? 
9 april t.e.m. 12 april 2023 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



         Interview Oudleiding 

 
Dag Bram! Zou je je eens kort willen voorstellen voor de nieuwe 
leden die jou misschien nog niet kennen? 
Ik ben Bram Peeters, 26 jaar oud en werk als Grafisch Designer bij 
KSA Nationaal. Ik ben 2 jaar geleden gestopt als leiding maar je 
kan me in de zomer nog terugvinden in de keukentent op kamp! 
(Of bij de hotdogs op de startdag)  

Op welke leeftijd ben jij begonnen met de KSA en hoe komt het 
dat je bij de KSA ging? 
Ik ben sinds eerste jaar sloeber al lid bij KSA Berbroek, ik zat toen 
in het eerste leerjaar! Ik ben bij KSA Berbroek beland omdat mijn 
ouders hier ook allebei lid en leiding zijn geweest en dus moest ik 
wel in hun voetsporen treden ;)  

Wat was als lid je favoriete activiteit? 
Als lid vond ik het heel leuk als de leiding ons de stad in stuurde 
voor een stadspel of ruiltocht! Op kamp maakte ik me heel graag 
héél vuil tijdens de vettige spelletjes.  

Was je liever lid of leiding? En waarom? 
Dat is een heel moeilijke vraag, maar ik denk dat ik het toch 
leuker vond om leiding te zijn. Als leiding kan je met je vrienden 
die je als lid hebt leren kennen de spelletjes die jullie vroeger 
gespeeld hebben doorgeven aan nieuwe leden! Zo kunnen zij een 
even leuke tijd hebben als ik vroeger ook heb gehad!  

Wat is je mooiste herinnering aan de KSA? 
Elk kamp is een mooie herinnering voor mij! De vriendschap die 
je over de jaren heen opbouwt met je mede leden/ leiding is een 
van de mooiste dingen die ik heb overgehouden aan de KSA! ☺  

  



Hoe vul jij jou zondag namiddag in nu je niet meer op de KSA 
zit? 
In mijn vrije tijd hou ik me graag creatief bezig, op mijn vrije 
zondag hou ik me zoet met fotografie/ tekenen/ schilderen!  Ik zit 
ook nog in team Jour, dat is de groep die de jaarlijkse fuif “Jour de 
l’amour” organiseert, op zondag doen wij regelmatig een 
vergadering hier over! Ook vind ik vrienden heel belangrijk dus je 
kan me ook vaak vinden in een koffiebar op zondag namiddag!  

Welke groep vond je het leukste om leiding aan te geven? 
Ik vond de Rojo tot de Sjo de leukste groepen om leiding aan te 
geven! 

Kan je ons tenslotte misschien nog iets vertellen over je job bij 
de KSA? 
Ik werk sinds Augustus bij KSA Nationaal (dat is het hoofdkwartier 
van de KSA in Brussel), hier ben ik Grafisch Designer! Als grafisch 
designer maak ik alle schildjes die op de leidingshemden komen, 
posters, instagramberichten, producten voor de webshop,… Dus 
als de leiding een nieuw schildje op hun hemd heeft genaaid of je 
een nieuw paar KSA-sokken koopt kan je altijd eens aan mij 
denken ☺   



Games 

 
 
 



 
 

 
 



 
  



Woordzoeker 

 

 



 
  
 

         Hoe noem je een oude sneeuwpop? 
Antwoord: Water. 
 
 

         Wat is rood en wit, rood en wit, rood en wit? 
Antwoord: De kerstman die een heuvel afrolt. 
 
 

         Sinterklaas vaart met z’n pakjesboot op zee. Plotseling stoot het schip op een 
rots. Er zit een gat in de bodem waardoor het water naar binnen gutst. Maar 
dan komt er één van de roet pieten op een idee en begint naast het gat nog een 
gat te boren. 
“Piet, wat doe je nu?” roept Sint. 
“Ja,” zegt Piet, “Zo kan het water ook weer uit de boot stromen.” 
 
 

         Hoe komt het dat de Kerstman nooit vooruit gaat?  
Antwoord: Hij roept altijd “Ho ho ho!” 
 

         Een man wordt beschuldigd van diefstal en moet voor de rechter komen.  
Rechter: “Hoe komt u aan al die nieuwe kerstspullen?” 
Verdachte: “Ik heb heel vroeg kerstinkopen gedaan, edelachtbare!” 
Rechter: “Hoe vroeg dan?” 
Verdachte: “Een paar uur voordat de winkel openging!” 

  

Moppentrommel 



 

 


